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Onze tijdgeest kenmerkt zich door een gevoel van urgentie. 
We willen veel en willen dat liefst snel. Geduld en rust zijn 
bijna vergeten waarden. Maar hoe snel ontwikkelingen elkaar 
anno 2010 ook opvolgen, sommige dingen laten zich niet ver-
snellen. Een zwangerschap duurt nog altijd negen maanden. 
Een degelijke opleiding vier jaar. Persoonlijke ontwikkeling 
een mensenleven. Hoe zit dat in de kunst? Onder het motto 
‘Nu moet het gebeuren!’ verkennen elf kunstenaars het 
thema urgentie via of binnen hun werk.  

Hier is de grens, maar ik haal je over ( I t/m V )
Inktjetprint op Hahnemühle Fine Art paper geplakt op alu-
minium 2010

De gestorvenen zijn de grens al over, ze liggen onder de 
grond en op hun begraven lichaam staat een grafsteen met 
een foto van hoe ze levend waren. In Nederland is dat een 
opkomend fenomeen, maar in België is dat al zo sinds eind 
negentiende eeuw. De porseleinen portretten zijn jaar in jaar 
uit onderhevig aan  zon, regen, sneeuw en vrieskou. Met 
de tijd verdwijnen zo ook de zichtbare herinneringen aan 
de overledenen. Door de slijtende afbeeldingen opnieuw te 
fotograferen en  op een museale manier te exposeren houd 
ik deze doden nog even onder de levenden, opdat ze niet 
vergaan, nog niet vergaan.


